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Hoe het werkt:

Koop een route-
kaart bij het  
station of een  
ander verkoop-
punt.

Download de app 
in de gewenste 
taal.

Kies welk per-
spectief je wilt 
horen: 
- militair / tactisch 
- de evacués 
- voor de jeugd

Kies de lengte 
van de route 
(hoeveel tijd  
heb je?)

Zet je koptele-
foon op (of doe  
je oortjes in)

Berg je telefoon 
weer op (en kijk 
om je heen!)

Begin met wan-
delen! Volg de 
Pegasus tegels.

Je loopt in je eigen 
tempo. Je hoort de 
geluiden uit de stad van 
1944. Als vanzelf begint 
op de plaats waar iets  
is gebeurt een kort  
verhaaltje. 
De vertelstem laat je 
met andere ogen naar 
de plek kijken.

De stem beschrijft beel-
dend (en met geluiden) 
op een boeiende manier 
zodat je alles om je heen 
even anders bekijkt.  
Als je toch even naar  
je scherm wilt kijken, zie 
je een foto van die plek 
in 1944.

kies je een van de langere 
routes of de kortste?

actuele route met 
nieuwe verhalen!

gebaseerd op  
de Freedom Trail

op 30 plekken een 
boeiend verhaaltje

switch onderweg van 
scenario voor een ander 
perpectief

“Door storytelling komt de geschiedenis in de stad tot leven”

“Altijd het goede verhaal op de juiste plek! Een stukje route  
afsnijden is niet erg.”

“Een van de rijkste reiservaringen! Geen gedoe met techniek,  
gewoon fijn om je heen kijken!”



Verteld door evacué

Verteld door militair

Verteld door jongere
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Militair perspectief 
John luistert naar het verhaal 
over de tactische bewegingen 
en de beleving van zowel de 
geallieerden als de bezetter: 
“Met zijn hoofd in het verband 
en zijn arm in een mitella vocht 
Grayburn gewoon door.  
De mannen van Frost stonden 
op het punt om door de Duitse 
aanvallen overspoeld te  
worden...”

Arnhems perspectief 
Annet luistert naar het verhaal 
van de evacués uit Arnhem:
“Je staat nu voor de winkel van 
de familie Kramer. Woensdag 
ging Willem hier eens pols-
hoogte nemen, hoe het in de 
Weverstraat gesteld was. Wat 
een chaos hij daar aantrof tart 
elke beschrijving. Winkeldeur 
ingetrapt, alle kasten en laden 
leeggehaald en de inhoud over 
de grond gegooid. Willem was 
vooral bang dat zijn negatieven 
zouden zijn beschadigd... ”

Jeugd perspectief 
Maarten luistert naar het ver-
haal voor de jeugd:
“William of Orange was een 
postduif die tijdens de Slag  
om Arnhem een belangrijke  
rol speelde, want radiocontact 
was onmogelijk geworden.  
Op dinsdag 19 september 
vloog de duif het Kanaal over 
naar Engeland. Aan zijn poot 
had hij een briefje waarop 
stond dat de situatie op de 
brug onhoudbaar werd.”


